
Haus Gutenberg in Balzers (Liechtenstein): 

Ons gastvrij logement tijdens de cursus over Maria 

in bijbel en koran van 26 tot 30 april 2022. 

Een bijzonder Mariabeeld in de kapel van het huis: 

kan Maria het leed van de wereld niet meer 

aanzien?  

Wij ontmoetten haar hier vanuit Koran- én 

bijbelperspectief: bijzonder! 

Zicht op het dorp doorheen de toegangspoort van 

het kasteel, vroeger overstromingsgebied van de 

Rijn. 

  

 

 

 

   

 



Creatief verwerken van het spel met Soera 19 

(tot vers 21) uit de Koran, en de bijbeltekst Lk 

2, 26 -35. 

We speelden met de engel, de zoon en Maria 

in beide verhalen, maar vooral het 

experiment met het dubbele speelveld was 

boeiend: eerst stellen allerlei rollen uit bijbel-

tekst zich voor op veld 1, en spelen onder 

elkaar. Bij ontrollen laten ze hun doek ter 

plaatse liggen. 

 

Daarna idem voor de koranrollen, op veld 2 

aan de overzijde van het touw dat de zaal in 

twee deelt. 

In scene 3 wordt het touw weggehaald en 

gaan alle rollen in interactie met elkaar: 

koning David, de groet, de perfecte man, 

Jozef, de barrière, de vis, de godvrezende… 

Vreemd maar boeiend gebeuren!  

    

 

       

                                                                                              
   

                 



Islam en het lichaam…  

Of hoe rituelen altijd ervaringen zijn  

met ‘hart en ziel’, met ‘body and soul’… 

              

       

       

       

        

      



 

 

 

 

Dankjewel aan alle deelnemers. Enkelen van hen vind je niet op de foto van ons bergtochtje. 

Dankjewel aan de begeleiders Wolfgang, Tolou en Bruno. 

 

 

 


